
Hallo vrienden! 
Er is Michal, hoppelijk kent U me noch :) Ik heb van mij lange tijd niks laten 
weten. Ik lag zo in het bed, en in mijn gedachten zat ik even in Nederland 
2008, toen ik dank jullie in Alkmaar voor 6 weken kon zijn en het is mij te 
binnen geschoten, dat het misschien leuk was een mailtje aan U weer te  
schrijven en daardoor weer kontkat op te nemen ;)  
 
Eigenlijk is in die 3 jaren veel gebeurd. Onder de belangrijkse nieuwtjes 
(nieuwtje die in mai 2010 gebeurt is, maar voor U is het vast wel een nieuwtje 
:P ) behoort zeker, dat ik mijn finaal examen (we noemen het 
maturita) met succes heb gehaald. In Tsjechië kiezen we 2 jaren voor maturita 
4 major vakken, in diegenen wij veel meer doen dan in de anderen. 
Natuurlijk is de praktischste zulke majoor vakken te kiezen, in die wij dan 
ook maturita zullen doen, maar het is niet obligaat. Ik heb zoals mij majoor 
vakken biologie, schijkunde, tsjechisch en engels gekozen, want ik wou, hoe U 
misschien noch weet, tandarts worden en het zouden dus perfecte vakken voor 
mijn studie zijn. Nu kommt even iets spannends :D Ik heb namelijk op laatste 
moment mijn mening na een gespreek met mijn klassenlerares verandert en mijn 
maturita niet in genoemde vakken gehaald, maar in plaats van schijkunde heb ik 
duits gekozen. Mijn lerares zei namelijk tegen mij, dat ik liever iets meer 
kreatief zou moeten doen, dat tandheelkunde te technisch voor mij is om ervan 
echt te mogen genieten... En ik werd me bewusst, dat die lerares gelijk had.  
Ik hoop, dat het mij Marjo ooit kan vergeven, als ik eigen linguisitsche 
praktijk zal hebben, neem ik haar daarheen voor een dag, zoals zij toen mij in 
die tandpraktijk van haar :) Op mijn maturita heb ik van alle 4 vakken 
allemaal tientjes gehaald, waar ik heel blij me was :) 
 
In Tsjechie moeten we toelatsingexamen voor Universiteit studie doen en het 
maakt eigenlijk bijna niet uit, of U op maturita tientjes hebt, of allemaal 
zeventjes. Ik heb 2 studies gekozen en begonnen. Dat zijn Duitse taal en 
cultuur op Filosofische fakulteit onder Karlsuniversiteit in Praag gekozen en 
op Pedagogische faculteit van KU noch Tsjechisch en Duits voor pedagogische 
praktijk (dus leraar van duits en tsjechsich). Met allebei studies gaat het 
wel goed, ik heb dit maandag eigenlijk al mijn wintersemestr geëind en alle 
examen gehaald, dus nu heb ik tot 21.2 zo iets als vakantie, want pas dan 
beginnt sommersemestr. Volgende jaar werd op onze universiteit Nederlandse 
taal en cultuur geopend, dus dat wil ik toenemen, want Nederland met zijn 
taal, cultuur, geschiedenis, maar voraal met die allerliefste mensen er, heeft 
een heel grote plekje in mijn hart :) De idee in Nederland te studeren heb ik 
noch niet zo ijdel laten staan, ik ben van het plannen misschien voor mijn 
masterstudie naar Nederland te kommen om er te studeren :) 
 
Misschien onthoudt U noch, dat toen ik op Jan Arentsz  lessen heb gevolgt, 
probeerde ik zo iets als een uitwisseling tussen onze twee scholen te 
organiseren en het is een jaar idd gelukt en ongeveer 15 Nederlanders gingen 
voor een week naar Tsjechië en waren in gezinen en hebben alles gedaan, wat 
wij Tsjechen gewoon doen, om een beeld te krijgen van leven in onze klein 
landje. Dan gingen omgekeert 15 Tsjechen naar Nederland. Heet was heel leuk en 
ik moet zeggen, dat het niet alleen te gemeenschapelijke inspiratie gevoerd 
is, maar ook te ontwikkeling van echte vriendschapen, die tot nu duren. 14 
dagen geleden was bij mij in Praag bijvoorbeeld een vriend van mij van Alkmaar 
voor een week gewoon om met elkaar leuke tijd te hebben. 2 maanden geleden was 
bij mij ook een meisje van Jan Arentsz... Daardoor wil ik U bedanken, dat ik 
dank U de mogelijkheid kreeg om nieuwe en echte vriendschapelijke banden aan 
te knopen. Het is cadeau, die mijn hele leven door zal nutig zijn. U bent 
gewoon schatjes :) 



 
En hoe het verder met mij er uitziet? Ik ben nu in Budapest voor 3 dagen, en 
geniet van mijn vrije tijd nu. Ik probeer zo veel mogelijk te reizen, want het 
ontzettend leuk is en bovendien bringt het belangrijke ervaringen mee :) Ik 
heb in Praag best goeie vriendgroep gevonden, wat natuurlijk heel belangrijk 
is om zich in vreemde stad goed te voelen. Wat u misschien ook interessert, ik 
ben single :P  
 
Een best grote nieuwtje is, dat ik mijn achternaam heb verandert, ik heet niet 
meer Jabornik, maar nu Kořenář (en denk niet, dat ik het het heb gemaakt 
alleen om jullie onmogelijk te maken mijn naam uit te spreken :D) Kořenář is 
namelijk naam van mijn biologische vader , ik werd met dit naam ook geboren, 
maar dan heft mijn moeder, toen ik 2 was, mijn naam verandert om de achternaam 
van haar man te dragen. Nu maar, als ik het zelf kon kiezen heb ik besloten de 
naam van mijn bilogische familie weer te hebben :) Weest U niet treurig, dat 
het voor U niet uit te spreken is, als er de hakjes niet waren is het toch 
bijna Korenaar, wat best Nederlands klingt :D 
 
  Met mijn familie gaat het nu ook goed, in het algemeen... iedereen is 
gezond. Mijn vader zal misschien ook naar Praag verhuizen voor zijn werk, hij 
werkt als rechercheur bij politie, maar hij kreeg nu een aanbieding bij 
politiepresidium in Praag te werken. Het is noch niet zeker, maar ik hoop, dat 
het uitkom, al het natuurlijk dan best moelijk voor hem was zijn vrouw en mijn 
halvbroer in Ceske Budejovice te hebben en in Praag te werken... 
Zullen we noch zien :) 
 
Nou, ik ga nu even stoppen met dit lange mail, ik wil van U ook alles 
belangrijks weten :) ik hoop, dat ik zo naar Nederland zal kunnen komen en U 
in het echt te zien... Ik mis U echt. 
Kusjes, groetjes en weet ik veel wat noch, Uw Michal 
PS: Stuurt U alstublieft dit email naar iedereen, die zou kunnen ervoor 
geintereseerd zijn, ik heb hellaas niet adressen van alle die Leden, die in 
mijn 6 weken lange ervaring in Alkmaar geengageert waren...  

 


