
Al in 1966 typte de schoonvader van ‘Onze’ Dick van Essen, Rotarian pur sang, het onderstaande 
document. In ieder geval tot nu, bijna zestig jaar later want hij vroeg zichzelf af tot wanneer, 
hebben de aan het papier toevertrouwde twintig punten op geen enkele wijze aan waarde, maar 
ook aan actualiteit, ingeboet.
Om af en toe eens te lezen en weer tot ons door te laten dringen…


