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Genoeg geld voor een zanddam in dorp Ethiopié

. Wandelen met 6 liter water

(Vervolg van voorpagina) ‘
Zes kilometer wandelen. Met een
rugzak met zes liter water erin.

Soest in stukjes

ven Rotary-leden les in de groepen.
Ze vertelden over de verschillen in
welvaart tussen Soest en de arme

de zeventienjarige William Tshibas-
su Zamundu. Hij wil later dokter
worden. Hij kwam in contact met

Leerlingen van De Werveling,
de Van der Huchtschool Paulus
Potter en In de Ruimte deden het
vrijdag.

Met die actie haalden ze samen bij-
twintigduizend euro op. Genoeg
mﬁou. de aanleg van een zanddam
or de owm_sm van water en sani-
taire voorzienin, %os bij een school in
een Ethiopisch dorpje. Daar kunnen
kinderen vaak niet naar school om-
dat ze water moeten halen. Lopend,
zes kilometer verderop.
De Rotaryelub Baarn-Soest en de
Rotaryclub Soestdijk organiseer-
den de actie voor basisscholieren.
In de aanloop naar de actiedag ga-

u:nm—mu voor Smﬂmﬁ 6 kilo-
neter lang, met op de rug een
u..-mnww met daarin 6 liter water.
rengst: 19.650 euro, genoeg
oor de aanleg van een zand-
IN en sanitaire voorzieningen

~ in een dorpje in Ethiopié.

Soester Gourant

dorpjes in het Afrikaanse land. Ze
legden uit hoe belangrijk het is dat
de bevolking water binnen hand-
bereik heeft. De leerlingen worden
er dan niet telkens op uitgestuurd,
waardoor ze onderwijs kunnen vol-
gen en hun kansen voor de toekomst
beter worden.

Sluitstuk van het leerzame project
was om de kinderen zelf te laten
wandelen met zes literwater als ba-
gage. ‘Het draagt bij aan de bewust-
wording en natuurlijk levert het veel
geld op,” aldus een woordvoerder
van de twee Rotaryclubs.
Tegelijkertijd werd vrijdag eenzelfde
actie gehouden in Addis Abeba, de
hoofdstad van Ethiopié. Daar woont

Rotarylid Theo van ’t Klooster, hoor-
de van de actie ‘wandelen voor wa-

ter’ en besloot uit solidariteit voor
hetzelfde doel een wandeltocht met

zijn school te organiseren.

Dat gebeurde dus ook in Soest, met

onder met 7 groepen van De Wer-

veling. Leerlingen van de Van der
Huchtschool Paulus Potter maakten

een tussenstop op het gemeentehuis.
Daar werden ze ontvangen door
wethouder Jannelies van Berkel aan
wie ze de opbrengst van de actie be-
kendmaakten: bijna 20 mille.

Dat bedrag wordt door de Wilde
Ganzen met de helft verhoogd. De
bouw van de zanddam is al in volle

gang

Mijn eerste kapper is Kohler. Hij
heeft humor. Hij zegt: als je niet
stilzit knip ik je oor er af. Ik zit
als een muis en hij knipt mij,
zonder ongelukjes, mooi kaal.
Logisch. Kohler heeft vader en
nog veel meer paleismannen als
vaste klant.

Toch kies ik later voor een an-
dere kapper. Daar waar je vader
komt vind je plotseling stom. Nou,
kapper Van Hattum staat met de
schaar in zijn hand al klaar aan
de andere kant van de generatie-
kloof. Hij heeft iets bijzonders.
Om je hoofd heen knipt hij heel
veel in de lucht, vast om de blitz
te maken?

En bij Rouwendaal op de Konin-
ginnelaan is het altijd lachen.
Waarom er wordt gelachen? Geen
idee. Terwijl te Hilversum ik ge-
knipt word met een scheermes.
Heel modern. De kapper en ik ha-
len op een haar na het Journaal.
Mijn ‘laatste’ kapper in Soest
komt uit het buitenland. Kan. ik
vast wennen aan de stad, vinden
ze thuis. Hij schroeit mijn neus-

Burg. Grothestraat

door Boudewijn Paans

“haren weg met iets heets. Levens-

gevaarlijk.

Hier in de stad is het heel anders.
Mijn kapper heeft het met zijn col-
lega, achter de andere stoel, als-
maar over Feijenoord. Het houdt
pas op wanneer hij geblesseerd
raakt. En nu? Geen probleem hier.
Je kan hier zelfs naar de Kappers
Academy of naar de wereldbe-
roemde barbershop Schorem.

Ik kies voor een Turkse kapper.
Wanneer hij net zo goed in zijn
vak is als mijn secretaresse uit
Turkije dan komt het vast goed.
Het klopt ook nog. En wat word
ik in de watten gelegd. Het kan
niet op.

Tot het moment dat die aardige
Turk een fikkie gaat steken bij
mijn rechteroor. En dat terwijl ik
weer muisstil zit en geen kwaad
woord over de profeet heb ge-
zegd.

Het zweet staat ook in mijn han-
den. Geen paniek. Het gaat nu om
de haren van het oor. Paniek om
niets, maar wat blijf ik toch een
Soester.




