
                                

 

 

 

 

 

 
                                                               INLOOPHUIS ROKKEVEEN  

  
 

 
 

 

LOGBOEK VAN :  23 maart 2018 

 

 
Coördinatoren: Wil Bettenhaussen, Mariette de Jong en Majorie Harteveld 

Vrijwilligers van de dag: 8 leden van de Rotaryclub Zegwaart 

Aantal deelnemers lunch-diner: 50  
  

 

 

 

Het was weer de vierde vrijdag van de maand, dat houdt in dat er een lunch-diner geserveerd wordt 

voor de inlopers. 

Doorgaans wordt dit verzorgd door onze eigen hobby-koks, maar deze vrijdag werden wij – 

vrijwilligers én inlopers – getrakteerd door de Rotaryclub Zegwaart. 

Donderdagavond zijn al drie dames onder toeziend oog van 

Xandra begonnen met de voorbereidingen voor de soep en de 

salades. 

Er is gekozen voor pompoenensoep, zoveel verse groenten 

werden er gesneden om tenslotte een super soep te serveren. 

Ook werden twee grote schalen met salades voorbereid, de 

ene met vis en de andere met vlees. 

De vrijdagochtend is de laatste hand gelegd om de schalen op 

te maken. Het zag er niet alleen aantrekkelijk uit, maar de 

smaken waren ook heerlijk. 

 

Wil, Mariette en Majorie namen de 

taak op zich om de tafels te dekken 

voor 50 personen. Het was even 

puzzelen hoe je zoveel mensen een 

plaatsje kon bieden. Andere jaren 

kon men de kerkzaal erbij betrekken, 

maar door de grote opknapbeurt van 

de kerk ging dat niet. 

 

Kwart over elf meldden 

zicht de eerste gasten 

en om twaalf uur had 

iedereen een plaatsje 

bemachtigd.  

 

 

 

 



Wil heette de gasten en de leden van de Rotaryclub 

een hartelijk welkom.  

 

 

 

 

Daarna 

nam Jos 

het 

woord 

en zei 

namens 

de Rotaryclub dat zij het een genoegen vinden om dit 

voor ons te doen. Jos zelf was al vijf keer hierbij                                          

betrokken geweest, hij voelde zich wel thuis bij het Inloophuis.

 
De soep werd uitgeserveerd aan tafel en daarna kon men tafel voor tafel de bordjes vullen met een 

van de salades, twee soorten zelfgebakken quiche, beleg pakken en broodjes waaronder een plak 

van de paasstol. Dat het goed smaakte blijkt uit het feit dat men voor de twee keer langs het buffet 

ging. 

 

 

                          Als afsluiting een kopje koffie met gezellig gekleurde paaseitjes. 



Na het dankgebed en afsluitende woorden kreeg het achtkoppige team van de Rotaryclub een groot 

applaus van alle aanwezigen. 

 

 

Ook de Rotaryclub had een afwasploeg die ervoor zorgde dat alles weer schoon de kasten 

opgeborgen kon worden. 

 

 

 

Namens allen danken wij de Rotaryclub Zegwaart voor hun inspanning om ons een heerlijke 

maaltijd te bezorgen. 

 

  

 


